
Matteüs 2:1-2
“Niet lang na de geboorte van Jezus kwamen er wijze mannen in 

Jeruzalem aan. Ze kwamen uit het oosten, uit een ver land. Ze vroegen 
aan de mensen in Jeruzalem: ‘Waar is de koning van de Joden die 

kortgeleden geboren is? We hebben een ster gezien. Die kwam aan de 
hemel omhoog. En nu zijn wij gekomen om de nieuwe koning te 

eren.’ De drie wijzen zien een ster die zegt dat de koning van de Joden 
geboren is.”

Opdracht:

Neem acht vouwblaadjes. 
Vouw alle blaadjes in de vorm van een vlieger. 
Kijk maar eens op het voorbeeld hieronder. 
Daarna kun je van alle vliegertjes aan elkaar plakken en heb je 
een ster!

Om door te praten:
In het kerstverhaal wijst de ster de weg aan de drie wijze 
koningen. Wat of wie wijst jou de weg? Hoe volg je deze 
wegwijzer? 


